
 
Liturgie en nieuws, zondag 13 april 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Zesde zondag van de veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
´van de palmen´  

    
Morgendienst Openbare Geloofsbelijdenis en 

Bediening Heilige Doop 
Avonddienst Welkomdienst 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens en 
ds. H.J. Scheltens - Ritzema 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Magda Waisapy en Corisande Schaap Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
Openbare Geloofsbelijdenis is er door:  
Bas van Maanen en Kati Czatlos, 
Ton van Uffelen 
Henri en Desiré Veldhuizen, 
Marco van Veldhuisen, 
Annelies Welgraven, 
Desiré  Veldhuizen-Dalmulder hoopt ook de heilige doop te 
ontvangen. 
 
- Voor de dienst: Create in me a clean heart  
 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
 
And cast me not away from Thy presence oh Lord, 
And take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation, 
And renew a right spirit within me. 
 
- Welkom 
 
- Aanvangslied: Psalm 118:1 (staande)  
 

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
- Stil gebed, Votum en groet 
 
- Zingen: Geroepen 205, waarna gemeente gaat zitten. 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam des Heren 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam van God 
Hosanna, de Zoon van David (3x)  
Gezegend Hij die komt.  
 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
 
- Zingen: Gezang 178: 1 en 2 
 
Jezus, om uw lijden groot,  
 om uw leven en uw dood  
 die volbrengen 't recht van God,  
 Kyrie eleison.  
 



Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt  
en om Sions onwil schreit,  
Kyrie eleison.  
 
- Inleiding op belijdenis 
 
- Zingen: Kom tot de Vader (Opwekking 599) 
 
Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein (2x) 
 
De liefde die Hij geeft,de woorden die Hij spreekt  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt  
 
- Verrassing (1) 
- Belijdenis - beantwoording van de vragen: 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in 
de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt en 
in de kerk de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen  
verdient en ons brengt bij de God van ons leven? 
 

2. Geloven jullie de belofte van Gods verbond, die je ontvangt in 
je doop als teken en zegel; en willen jullie de kracht tot behoud in 
je leven zoeken bij Jezus Christus, onzer Heer en Heiland? 
3. Verklaren jullie, dat het je overtuiging is om de Here God lief te 
hebben en Hem te dienen naar zijn Woord, tegen de zonde in de 
wereld te strijden en in het belijden van zijn naam trouw te blijven 
door Gods genade in leven en sterven? 
4. Verklaren jullie, dat het je eerlijke wil is om trouw deel te 
nemen aan de eredienst met de verkondiging, de doop en het 
avondmaal en beloven jullie gewillig mee te werken aan het 
herderlijk opzicht van de kerk en aan de opbouw van de 
gemeente van Christus? 
 
- Belijdenisteksten, zegening en doop 
 
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488) 
 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 



En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde.  Refrein 2x 
 
- Motivatie:  
 Bas leest namens de groep: 
"Vandaag doen wij Geloofsbelijdenis. Een speciaal en belangrijk 
moment in ons leven. Namens de groep wil ik graag aan jullie, de 
gemeente, vertellen wat belijdenis doen voor ons betekent.  
De catechisaties met elkaar waren heel verhelderend, maar 
vooral voelden wij ons elke keer weer welkom en gesteund door 
de gastvrije en vooral liefhebbende begeleiding van ds. Wim en 
Ria Scheltens. Ontzettend fijn en ontzettend bedankt daarvoor! 
Wij hadden nog zoveel vragen en sommigen zelfs twijfels, maar 
door in gesprek te zijn met elkaar, is de rol van God in ons leven 
nog duidelijker geworden.  
Wij leven in een snelle maatschappij en ook een tijd waarin het 
niet meer zo vanzelfsprekend is om te geloven. Wij leven vaak 
alsof we zelf alle antwoorden hebben en willen dat wat speelt in 
ons leven liever zelf oplossen. 
Toch leven we ook in een wereld waar juist nog zoveel mensen 
worden vervolgd om het geloof. Wij vinden het daarom geweldig 
en een feest dat wij hier vandaag, in vrijheid en samen met jullie, 
ons geloof mogen en kunnen vieren.  
Vandaag belijdenis doen is voor ons de manier om te laten zien 
dat wij geloven in liefhebbende God en dat wij Hém liefhebben, 
met hart en ziel.  
Vragen zullen wij altijd hebben, het is onmogelijk alles te 
begrijpen. Daarom is het zo mooi om te vertrouwen op iemand 
waarvan wij geloven dat Hij onze Schepper is, die ons heeft 
gemaakt zoals Hij bedoelde en dat alleen Hij ons door en door 
kent.  
Het is fijn om te weten dat Hij er altijd is, dat wij altijd bij Hem 
mogen komen. God is een rustpunt in ons leven. En in moeilijke 
periodes of bij tegenslagen is ons geloof een ontzettende kracht. 
Te hebben geleerd dat Hij ons draagt, helpt ons hier juist sterker 
uit te komen. 
Ondanks alle vragen, verlies van vertrouwen of hoop, de twijfels, 
noem maar op: God leidt ons door ons leven. Hij laat ons niet los. 
 

Wij zijn heel dankbaar voor God in ons leven, maar ook voor zijn 
zoon Jezus, die hij voor ons gegeven heeft en van wie wij, door 
het lezen van de Bijbel, mogen leren hoe wij hier, in dit leven, 
een goed mens kunnen zijn. Door in dienst van God en zijn 
Zoon, onze alledaagse dingen te doen en de liefde die wij van 
God ontvangen door te geven aan anderen in ons leven. 
Dit geloven wij, hier zijn wij trots op en heel dankbaar dat wij zo 
ons  leven willen invullen: met Gods overweldigende goedheid 
naast onze zijde en onze liefde voor Hem in ons hart." 
 
Desiré leest namens de groep: 
‘’Wij hebben Uw Woord lief. 
En God heeft ons lief. 
Wij vertrouwen op Uw Woord. 
En gehoorzamen Uw Woord. 
Wij wensen te leven en te sterven met Uw Woord.’’ 
 
- Verrassing (2) 
 
Nicolette Schut-Welgraven leest: De Hof van Leven (van Coby 
Poelman-Duisterwinkel). 
 
- De kindernevendienst begint 
 
- De Bijbel open: Matteüs 21: 1-17  
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg 
kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht 
luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie 
er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. 
Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets 
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze 
meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan 
wat gezegd is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning 
is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een 
veulen, het jong van een lastdier.”’  
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had 
opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden 
er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de 
menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen 
braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 
De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan  



kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de 
hemel!’  
10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en 
roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd 
geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 12 
Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets 
kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de 
stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: ‘Er 
staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar 
jullie maken er een rovershol van!’  
14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem 
toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de 
schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden 
de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ 
roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen hem 
vragen: ‘Hoort u wat ze antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan 
nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt 
u zich een loflied laten zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij 
ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.  
 
- Zingen: Psalm 24: 5  
 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning.  
Wie is die vorst zo groot in kracht?  
Het hoofd van 's hemels legermacht!  
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
- Verkondiging Fan van Jezus 
- Zingen: Gezang 42: 1, 3  
 
Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Uw koning rijdt binnen,  
het rijk gaat beginnen,  
de zalige tijden,  
Hij komt ons bevrijden  
rechtvaardig, zachtmoedig,  
de aarde zal spoedig  

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,  
de Heer heeft het heden gezegd.  
 
Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Zijn daden, zij zullen  
de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden  
door dood en door lijden  
draagt Hij met zich mede  
de blijdschap, de vrede,  
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,  
zo brengt Hij het leven terecht. 
 
- De kinderen komen terug uit de knd in een feestelijke optocht 
door de kerk met de palmpaasstokken, waarbij we met elkaar 
zingen enkele malen: 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam des Heren 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam van God 
Hosanna, de Zoon van David (3x)  
Gezegend Hij die komt.  
 
Als alle kinderen bij het podium zijn, zingen we het projectlied. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten 1. ZWO 2. Onderhoudsfonds - met Verrassing (3) 
 
- Slotlied Gezang 44:1 staande  
 
Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood. 
 
- Zegen 
 
- Zingen: Gezang 456: 3  



Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 
 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Bij de uitgang is er weer een deurcollecte door de jeugd. 
* Extreme droogte in Burkino Fasso: iets om stil bij te staan. Om 
dit land te helpen is de organisatie ODE opgezet; deze richt zich 
op het aanleggen van irrigatiesystemen en waterputten, 
zaaigoed en meststoffen, etc.;  meer info vindt u op de uitgereikte 
flyer. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 
* Vanavond is er een welkomdienst met de WelcomeSingers 
o.l.v. Margret Spelt. Het thema is: Intocht met hart en ziel. Deze 
avonddienst op Palmpasen is het begin van een Passie drieluik. 
* Deze week is het de stille week en maandag, dinsdag en 
woensdag zijn om 19.30 uur korte diensten in de Molukse kerk 
door gemeenteleden; donderdag is er avondmaal in deze kerk, 
samen met de drie samenwerkende gemeenten. 
* De bestemming van de avondmaalcollecte op witte donderdag 
is Exodus. Deze organisatie biedt opvang en ondersteuning aan 
ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun 
straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.  
Men biedt pastoraat en begeleiding vanaf het begin van detentie 
tot ver in het weer vrije leven daarna. Dank voor uw gift! 
* Op Goede Vrijdag, 18 april, begint de dienst om 19.30 uur. De 
tweede dienst van het Passie drieluik. De WelcomeSingers 
zingen. Het thema is: kruisiging: hartverscheurend en met 
hartstocht 
* Op Paasavond, 20 april, is het thema: Opstanding: 
hartverwarmend en zielsgelukkig. De WelcomeSingers zingen 
ook in deze derde dienst van het Passie drieluik. 
* Zondagmorgen a.s., in de Paasmorgendienst speelt weer het 
KNA-ensemble. 

UITNODIGING 
Ruth Shaked is weer in Nederland! Woensdagavond  23 april 
komt ze naar de kerk in de Oranjestraat. 
Ruth is een messiasbelijdende jodin en woont in Jeruzalem. Ze 
zal spreken over  ”Gods handelen met Israel”. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. We 
hopen om 20.00 uur te beginnen. 
Er wordt voor koffie met iets lekkers gezorgd. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Ingrid van de Wetering 
tel. 06-44125306 en Janny van Essen, tel. 0318-483845                                                                                                                                                                                                                          
                                                                              
 

 


