
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 juli 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens  
Organist: Sipke de Boer Organist: Job Andrë 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik, Jan Daniel Schreuder Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de avonddienst 
- Voor de dienst zingen:  Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 
Zingen en bidden in huis en kerk, lied 216, melodie  ‘Morning has 
broken’) 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.          
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

 
- Welkom. 
 
- Intochtslied: Psalm 87: 1,2,4 (staande) 
 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (hierna gaat de gemeente 
zitten). 
 
- Zingen: Kom aan boord, (Op toonhoogte, nr. 453) 

Voor de zieken - voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’. 
Voor de zwerver die moet zwerven 

- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 121: 1,2,3 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 121:4 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Psalm 120 
- Zingen: Psalm 120: 1 
- Verkondiging: bevrijding 
- Zingen: Psalm 84: 1,2,3 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
- Zingen: Gezang 259: 1,2 
- Collecten 
- Slotlied: Gezang 305: 1,2. 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen. 
 
Nieuwsbrief 
Volgende week zondagavond is de laatste welkomdienst van dit 
seizoen. Het thema is: ‘Christus overwinnaar’. Muzikale medewerking is 
er van de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘kom maar aan boord!’ 
  
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde,  
pak die uitgestoken hand. 
Voor het meisje dat blijft denken: 
‘alles gaat bij mij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord,  
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘kom maar aan boord!’ 
  
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde,  
pak die uitgestoken hand. 

  
- Gebed 

God, wij zijn mensen naar uw beeld. 
U heeft ons gemaakt, 
met handen en voeten, 
ogen, oren en een mond. 
Maar we zijn allemaal anders. 
Houden niet van hetzelfde,  
maken andere keuzes. 
Help ons dat te doen  
wat het best bij ons past. 
Dan komen we tot ons recht. 
Dan kunnen we worden 
wie we zijn. 
 
Geef ons de moed  
om nee te zeggen 
als het niet bij ons past. 
Geef ons de kracht 

om ertegenin te gaan  
als wij het er niet mee eens zijn. 
Geef ons de rust  
om na te denken  
wie we willen zijn. 
 
God, wij zijn mensen naar uw beeld. 
Ieder met een eigen kleur. 
Help ons om al die kleuren te  
gebruiken voor een vrolijke,  
betere wereld. 

 
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (in canon), 
(Geroepen om te zingen, 187) 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 
- Woord voor onderweg: Te groot? 
Een zandkasteel begint met één korrel zand. 
Een zonnebloem als piepklein zaadje. 
Een rivier begint slechts met één druppel. 
Een spinnenweb begint als draadje. 
Een vreugdevuur begint met één klein vonkje. 
Een sneeuwpop met één vlok. 
Een schilderij met één klein streepje. 
Een bouwwerk met één blok. 
Dus als je denkt: ´Dat is te groot! 
Bekijk het! Ik verdwijn!´ 
Bedenk dan maar: een grote droom 
begint nu eenmaal klein. 

 
- Zingen: Wil je wel geloven dat het groeien gaat ( Liedboek Zingen in 
huis en kerk, lied 923 (komt uit ‘Alles wordt Nieuw’ III,9) 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond  
en waaruit een grote boom ontstond. 
  
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wond’ren om je heen.   
  
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 



als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
- Bouwstenen 
 
- Zand en steen 
 
- Zingen:  Sta ‘s even op, als je Jezus liefhebt 

Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 

 
- Signaal: In bloei 

Als ik in goede aarde sta, 
de zon voel op mijn huid, 
als jij me warme woorden geeft, 
dan voel ik: álles in me leeft, 
dan groei ik fleurig uit. 
Ik kom tot bloei,   
de knop ontvouwt,                                                           
ik word wie ik mag zijn.                                                 
 Ik strooi mijn eigen kleur in ´t rond, 
 en die maakt onze wereld bont 
en geeft haar zonneschijn. 

Maar als je mij geen warmte geeft  
en ik me dus verstop,  
als ik van jou er niet mag zijn,  
dan voel ik me zo vrees´lijk klein  
en blijf ik in de knop. 

 
- Zingen:  Weet je dat de Vader je kent? (Elly en Rickert) 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, 
je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
‘k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
Mijn bloes zit onder de spaghetti-mix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zeggen mijn broertjes steeds: wat stout ben jij, 
God houdt van mij, God houdt van mij. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand. 
Een parel in Gods hand. 

 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
 



- De Bijbel open: 1 Petrus 2; 3-7a. 
3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, 
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door 
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als 
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. 
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat 
immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 
Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. 

 
- Zingen: Kijk daar, een metselaar (Elly en Rickert) 

Kijk daar, een metselaar. 
Hij bouwt een huis van steen. 
Alle stenen netjes naast elkaar, 
een huis voor iedereen. 
Eén voor één, steen voor steen. 
Muren, deuren en ramen. 
Eén voor één, steen voor steen. 
Niet alleen, maar 
samen vormen zij een huis. 
Samen, muren, deuren en ramen. 
Samen vormen zij een huis 
Samen 
 
De Heer bouwt ook Zijn huis. 
Daar zijn wij de stenen van, 
ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan. 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen. 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Amen 
 

- Filmpje over Bob de Bouwer: http://youtu.be/4RDf1A7MIkY (0.00-2.53) 
 
- Je mag een bouwsteen zijn. 

 
- Zingen: De Here  zegent jou en Hij beschermt jou  (Op toonhoogte, nr. 
395) 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
  
De Here zegent u 
en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

  
- Geloofsbelijdenis in taal van kinderen. 

Wij geloven in de Here God, onze Vader. 
Hij woont in de hemel en Hij heeft alles gemaakt: de wolken, de 
bomen, de dieren en ook de mensen. 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren werd in 
Bethlehem.. 
Hij is voor ons gestorven aan het kruis en is begraven, maar na drie 
dagen weer uit de dood opgestaan. 
Wij geloven dat de Here Jezus nu in de hemel is maar dat Hij eens 
terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest 
en wil wonen in ons hart. 
Wij geloven één Christelijke Kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw 
lichaam krijgen. 
En dat wij dan voor altijd in de hemel bij Jezus zullen zijn. 

 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. 
 
- Collecten 
 
- Slotlied: ‘Zegenlied’  

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

 



 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: Gezang 456: 3 

 


