Liturgie en nieuws, zondag 3 augustus 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst

Voorganger: ds. K. Dijk (Duiven)
Organist: André Jonkman
Kindernevendienst:

groep 1t/m 5 o0.l.v. Martine van Beek
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marieke Buijnink

Avonddienst

Voorganger: ds. E.H. Egberts (Nijkerk)
Organist: André Jonkman
Collecten: 1°: Kerk

2% Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Lied voor aanvang van de dienst: Psalm 108:1, 2
- Welkom

- Intochtslied: Gezang 381:1, 2, 3

- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria

- Gebed om ontferming

- Zingen: Gezang 280:1, 2

- Lofverheffing

-- Zingen: Lied 150 A (Nieuw Liedboek)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest

- Schriftlezing uit: Matteus 14:13-21

- Zingen: Gezang 57 A

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst

- Verkondiging

- Zingen: Gezang 249:3

- De kinderen komen terug van de kindernevendienst

- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze
Vader”

- Collecten 1°: Kerk 2°: Onderhoudsfonds

- Slotlied: Lied 725 (Nieuw Liedboek)

1.Gij boden rond Gods troon

die van zijn aangezicht

de weerglans verder draagt

op vleugels van het licht

draagt met uw stem ons mensenlied,
opdat het zingt alleen voor Hem!

2.0 heiligen vanouds

die ons zijn voorgegaan

en alle strijd voorbij

en alle strijd voorbij

nu rond uw Koning staan

uw grote koor in 't zoete licht

van zijn gezicht zingt ons nu voor!




3.Gij heiligen van hier,

zingt met uw aardse stem

hoezeer uw hart

verlangt naar 't nieuw Jeruzalem
Heft dan het hoofd en leeft voorgoed
haar tegemoet: God zijn geloofd.

4.00k ik zing voluit mee

de glorie van zijn Naam

met hart en ziel

ben ik zijn liefde toegedaan!

Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!

- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom en mededelingen
- Zingen: Gezang 221: 1 (Nieuw Liedboek)

Zo vriendelijk en veilig als het licht

zo als een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

- Gebed in stilte — aanvangswoord en groet
- Zingen: Gezang 221: 2 (Nieuw Liedboek) - staand

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

- Rondom het Woord

- Gebed

- Schriftlezing: Romeinen 8: 1 t/m 17

- Zingen: Gezang 670: 1, 2, 3 (Gezang 239 uit Oude Liedboek)
- Overdenking

- Zingen: Gezang 675: 1 (Gezang 477 uit Oude Liedboek)

- Dankbare mensen

- Voorbede en dankgebed — gebeden in stilte — Onze Vader
- Geloofsbelijdenis, staande gezongen

- Collecten 1°: Kerk 2°: Onderhoudsfonds

- Slotlied: Psalm 89: 1,5

- Zegen

Nieuwsbrief

*Volgende week zondag 10 augustus zijn wij, voor de laatste
keer deze zomer, weer aan de beurt voor het rolstoelduwen bij
"De Werelt". Wil je mee helpen? Zet je naam dan op de lijst op
het prikbord of geef je op bij Arie Voskuil of Janny van Essen.



