Gereformeerde Kerk Lunteren
LITURGIE van de welkomdienst op zondagavond 31 augustus 2014
Thema: ‘Schik moake... vrogger en noe’.

Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema
M.m.v. de “WelcomeSingers” o.l.v. Margret Spelt

Voor de dienst : WelcomeSingers: Heer, ik prijs uw naam NLB 889
Koor: 2x; allen: 1x

(Couplet)

Heer ik prijs Uw naam

dank U voor Uw trouw

niemand is als U

rots waarop ik bouw

zo onveranderlijk machtig bent U
volmaakt in Uw heiligheid
eeuwig vlammend vuur

(Refrein)

U alleen geef ik eer
Vredevorst, hoogste Heer
U heb ik lief (4x)

(Couplet+Ref.1x)

U alleen geef ik eer
vredevorst, hoogste Heer
U heb ik lief (4x)

- Welkom.
- Intochtslied: Psalm 138: 1,3a,4b (staande).

U loof ik, Heer, met hart en ziel,

in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid

der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd

uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Dan zingen zij, in God verblijd,

aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,

zijn majesteit ten top gestegen.

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,

op hem het oog die need'rig knielen.
Verlaat niet wat uw hand begon,



o Levensbron, wil bijstand zenden.
- Beginwoord en groet.

- Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (staande)
(Opwekking 334)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

- Gebed
- Inleiding op de dienst: Schik moake... vrogger en noe

- Wat hou ik van uw huis NLB 84a
koor: 1,2,3; allen: 4,5

1. Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar



de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

2. Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij u is een zegen,

zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

3. Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,

Heer van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij U

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.

5. De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal hij geven,

hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis

- Signaal
- Zingen: Gloria, gloria in excelsis Deo (in canon)

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!

- De Bijbel open: Psalm 105:1-9
- Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here (NLB 971) = Gezang 320: 1,2,4

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand

en het verstand



gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2 Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.

Kracht van de jeugd,

breng nu verheugd

de stenen bij elkaar.

God helpt u wonderbaar.

4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij

en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

- De Bijbel open: Filippenzen 4:4-8
- Zingen: U komt de lof toe NLB 339a

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

- Meditatief woord
- Zingen: Gezang 434: 1,2,5

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,

psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.



- Dankgebed, na gebedsintenties zingen we
kyrie eleison(4x) (uit: ‘Geroepen om te zingen’, nr. 46)
en dan zingen we: 'Onze Vader'

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam

Laat uw koninkrijk

spoedig komen,

Laat uw wil worden gedaan,
In de hemel,

z0 ook hier op aard'.

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. (2x)

Onze Vader in de hemel,

geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die

ons iets schuldig zijn. (Refrein)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad. (Refrein)
Amen. Amen.

- Collecten:
Celina Wielstra: Thy word is a lamp unto my feet zingen.

- Zingen: Blijf met uw genade bij ons (Taizé)
(allen: 3x)

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.

Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.

- Zegen, waarna we zingen: Vervuld van uw zegen NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

- Orgelspel



