Liturgie en nieuws voor de startzondag, 21 september 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren
Thema: Vieren in verbondenheid

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 0.l.v. Martine van Beek en Alies Hendriksen
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alexandra v/d Kuur

ds. W.J.W. Scheltens
André Jonkman

Avonddienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
Organist: Job André
Collecten: 1°: Diaconie

2% Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst: Dit is een morgen als ooit de eerste
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 216)
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
- Woord van welkom
- Intochtslied: Psalm 25: 2,3 (staande)
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria:
'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'
(waarna allen gaan zitten).
- Gebed van inkeer
- Zingen: Gezang 437
- Woord van geloof: Marcus4: 30 - 33
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God
vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- welkom
- Aanvangslied: Psalm 63: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Psalm 63: 3
- Gebed
- Gedachten bij de startzondag
- De Bijbel open: Jakobus 2: 14-26
- Zingen: Gezang 477:1
- Verkondiging
- Zingen: Gezang 440
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses




voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.
32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste
van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels
van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun
Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen.

- Zingen: Wil je wel geloven dat het groeien gaat

(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 923)
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.
- Lofverheffing: Psalm 103: 1,2
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

- Zingen met band en voorzang: Tienduizend redenen
(Opwekking 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

en een eeuwig leven. Amen
- Dankgebed
- Collecten
- Slotlied: Gezang 393
- Zegen, waarna wij samen 3x amen zingen.
- Orgelspel

Nieuwsbrief

- De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de
Voedselbank in Ede. Het aantal mensen dat afthankelijk is
van de Voedselbank groeit nog steeds. Daarmee nemen
de kosten evenredig toe. De Voedselbank is volledig
afhankelijk van giften. De diaconie beveelt de collecte dan
ook van harte bij u aan!

- “Groeten met groentenzaad”. Wilt u ook een groet sturen aan
een familie/persoon in onze Roemeense zustergemeente?
Vandaag en de volgende week kunt u na de morgendienst
enveloppen in ontvangst nemen.



Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  (Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

- Signaal

- Gebed bij de opening van de bijbel

- Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

- De Bijbel open: Johannes 2: 1 - 11
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn
meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet
gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.” 6 Nu stonden
daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,
elk met een inhoud van twee a drie metrete. 7 Jezus zei tegen
de bedienden: ‘Vul de vaten met water.” Ze vulden ze tot de
rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar
de ceremoniemeester.” Dat deden ze. 9 En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde
— hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die
het water geschept hadden wisten het wel — riep hij de




bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘ledereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder
goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!” 11 Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
- Zingen: Psalm 105: 1,2
- Verkondiging: Vieren in verbondenheid
- Zingen: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218)
1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar
voren.
- Zingen: Sta ‘s even op, als je Jezus liefhebt
Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.




Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand als je van hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Ga'’s even zitten als je Jezus liefhebt.
Ga’s even zitten als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader
- Martin van de Vendel legt het buitenprogramma uit.
- Collecten
- Slotlied: ‘Zegenlied’
De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,

Zijn waarheid zij ons tot licht,

om steeds meer Zijn liefde te leren,

te leven op Hem gericht.

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,




zo zendt Hij ons in Zijn Naam.

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,

Hij zal er zijn en met ons gaan.
- Zegen, waarna wij zingen gezang 456: 3 (staande).
- Orgelspel



