
 
Liturgie en nieuws, zondag 28 september 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugdienst in de 

Maranathakerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens   
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 23c) (staande) 
 
Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
  
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn Naam. 
  
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij, 
ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
  
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 

 
 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik wonen mag. 
 
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm 67: 1,2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria: 
        'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
        als in den beginne, nu en immer, 
        en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'  
                                       (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Gezang 434: 1,2 
- Woord van geloof: Marcus 4: 30 - 33  
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen:  Jezus is de goede herder 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 



Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Genesis 25: 19-34   
- Zingen: U komt de lof toe (Lied 339a, Zingen en bidden in huis 
en kerk)  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen.   
 
- Verkondiging: Twee boers en hoe het kan gaan… 
 
- Zingen: Psalm 133: 1,2,3 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren 
- In memoriam 
- Zingen: Gezang 293: 1  (staande) 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Heer U bent mijn leven, de weg waarop ik ga (Op 
Toonhoogte, 150) (staande) 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga. 
Zolang u mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Ik geloof in U, geboren uit de maagd 
Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
Dan brengt u ons thuis in Gods Rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U, die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
 
- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456: 3 (staande) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
*	  “Groeten met groentenzaad”. Wilt u ook een groet sturen aan 
een familie/persoon in onze Roemeense zustergemeente? Na de 
dienst kunt u enveloppen in ontvangst nemen.  

  
 


