*Bevestiging
Zondag 26 februari zal bevestigd worden als ouderling/kerkrentmeester: Diana
Kas. Dicky van 't Hol zal toetreden tot de Commissie Kerk Rentmeesters. Zij
wordt niet bevestigd.

*Extra collecte 19 februari Noodhulp Aardbeving Turkije en Syrié
Turkije en Syrié werden op 6 februari opgeschrikt door een zware aardbeving
met een kracht van 7.8, met als gevolg duizenden doden, gewonden en
honderdduizenden mensen dakloos. Een humanitaire ramp van ongekende
omvang. Uw hulp wordt gevraagd voor noodhulp aan de slachtoffers.
Bij de uitgang van de kerk wordt een gift van u gevraagd voor de slachtoffers van
deze afschuwelijke ramp. Op de Givt app zijn alle colecten voor de schlachtoffers

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie
(NL30ORAB0O0337557381) of van de Samenwerkende Hulporganisaties actie
Giro555.

*Lied voor de dienst m.i.v. 26 februari
We zingen het lied mee met de getoonde tekst.

Deel je tafel, deel je hart!

Met wie zou jij wel een keer aan tafel willen
zitten? We kunnen de vraag ook omdraaien:
met wie zou je echt niet aan één tafel willen
zitten? Deze weerstand tegen hem of haar kan
te maken hebben met afkomst, status,
huidskleur, levensovertuiging etc.
Zondagochtend 19 februari a.s. hopen we
getuige te zijn van een diner waarvoor Jezus
een uitnodiging gekregen heeft. We lezen erover in het evangelie van Lukas, hfst. 7 vers
36 t/m 50. Gastheer Simon wil met Jezus wel zijn tafel delen maar of hij zijn hart met
Hem wil delen is de vraag. Ook wordt het diner verstoord door een vrouw die geen
uitnodiging gekregen heeft; zij laat ongevraagd zien wat het betekent om je hart met
Jezus te delen.

Cock Kroon
Kerkelijk Werker Hervormde Maranathakerk Lunteren

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
zondag 19 februari 2023

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Dhr. Cock Kroon
Organist: Betty Diender
Ouderling van dienst: Jan Hassink
Diaken van dienst: Bram Munters
Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Esmee van den Berg
Kinderkring: Wieteke Keijzer
Beamerdienst: Diana
Bloemendienst : H. Vreugdenhil

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Dhr. N.C. van der Voet, Ede
Organist: Sipke de Boer

Collecten:
collecte : Aardebevingsramp



Liturgie ochtenddienst

*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Intochtslied: Psalm 100: 1, 2
*Stil gebed, Votum en Groet
*Zingen: Psalm 100: 3, 4
*Leven naar de wil van God: Hebreeén 13:1-5
*Zingen: NLB 302 : 3
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Kindermoment: & zingen
Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring
*Schriftlezing: Lukas 7:36-50
*Zingen:NLB 23c:1,2,4,5
*Verkondiging: Deel je tafel, deel je hart!
*Meditatief orgelspel, aansluitend zingen: Hemelhoog 343 (lk ben, Sela)
- Kinderen komen terug uit de kinderkring
*In Memoriam : Dhr. Arie Tulp waarna we zingen Lied 90a : 5,6 “De Tijd
draagt alle mensen voort”
*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
*Aandacht voor de collecten o.a. bij het verlaten van de kerk
Collectedoelen : Aardbevingsramp
*Slotlied: NLB 146¢:1, 3,7
*Heenzending en zegen,
zingend beamen met: NLB 425 (Vervuld van Uw zegen)
*QOrgelspel

Liturgie avonddienst
*Qrgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Lied 985:1,2,3
*Stil gebed, Votum
*Gebed.
*De Bijbel open: Johannes 3:1-21
*Zingen: Lied 687:1,3
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
*Zingen: Psalm 116: 1,8
*Dankzegging en voorbeden.
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk.
Collectedoelen : Aardbevingsramp
*Slotlied: Psalm 106:1,2
*Zegen, waarna de gemeente zingt: Lied 416:1,2,3,4
*QOrgelspel

Mededelingen

*Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten van onze gemeente
naar Familie Gelok, Hulweg 39/D

*Voedselbank
ledere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen rond
de Oranjerie en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten kunnen
levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk voor de Voedselbank
Doet u mee??

*Flessenactie
Ook de jongeren van onze gemeente zijn in actie gekomen voor de slachtoffers
van de aardbevingen. Heeft u nog lege flessen in de kast staan? Neemt u ze
zondag mee naar de kerk? Zij zullen ze dan inleveren. Ook emballagebonnen zijn
welkom. Het statiegeld is dan voor de actie. Zo ondersteunen we hun inzet.



