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Mededelingen 
*Bloemen 

Deze zondag 31 december gaan de bloemen met de hartelijke felicitaties naar het 

echtpaar J. van Essen – van de Zandschulp. Zij waren 28 december 50 jaar getrouwd  

*Hulp gezocht! 

Het oppasteam komt wederom oppassers te kort. Hierdoor is de druk erg hoog. We 

vragen u als gemeente om gaten in het rooster op te vullen. U hoeft hierin geen leiding te 

nemen qua programma. Voor nu zoeken we nog hulp op 28 januari 2024 

(Schoolkerkdienst) Oppassers met jonge kinderen willen graag in de kerk zijn. Kunt u 

bijspringen- loop binnen bij de oppas of bel Gerianne 06 06 297 65935 

*Seniorenmiddag 18 januari 2024 

Van14.30 uur – 16.30 uur seniorenmiddag in de Maranathakerk. Gastspreker is dhr. Van 

Dompselaar van de Stichting oktober 44 Hij zal ons het ingrijpende verhaal van de razzia, 

die op 1 en 2 oktober ’44 in Putten werd gehouden, komen vertellen Op D.V. 18 januari 
hopen we meer te horen over de wegvoering en de gevolgen hiervan voor de vele 

gezinnen die zonder man en vader achterbleven. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 31 december 2023 

Oudjaar 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. WJW Scheltens 

Organist: Sipke de Boer 

 

Ouderling van dienst: Goos v.d. Kemp 

Diaken van dienst: Piet Kooistra 

Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Wilma van Garderen 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Erik 

Bloemendienst: H. Borren 

 

Avonddienst : aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Betty Diender 

Beamerdienst: Aart 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Wat de toekomst brengen moge  

*Welkom & mededelingen 

*Openingspsalm: Psalm 90: 1,2 (staande) 

*Stil gebed, Votum en groet, waarna we gaan zitten. 

*Gebed 

*Zingen: Lied 412: 1.3 Wij loven U, O God, belijden U als Heer 

*Woord voor onderweg: Romeinen 13: 8-10 

*Zingen: Lied 506: 1,2,3,4 Wij trekken in een lange stoet 

*Kindermoment: 

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring en we zingen  
Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  

*Gebed bij de opening van de Bijbel 

*De Bijbel open: Lucas 2: 22-40                         

*Zingen: Lied 159b 1,2,3 Nu laat Gij, Heer mij gaan 

*Verkondiging: Een licht dat geopenbaard wordt 

*Zingen: Lied 496 1,2,3 Een ster ging op uit Israël 

*Dankgebed, voorbeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk : 

1
e
 Kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 487: 1,2,3 Eer zij God in onze dagen 

*Zegen, waarna: Lied 415: 3 amen, amen, amen’. 
*Orgelspel 

Liturgie Oudejaarsdienst 
Thema: Blijf ons met licht omgeven 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

Wij bereiden ons voor 

*Intochtslied: psalm 90: 1en 8  

*Stil gebed  

*Onze hulp en Groet  

*We zingen: lied 268 
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*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk  

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en 

overdacht  

*Gebed bij de opening van de Schrift  

*Inleiding op het thema  

*We luisteren naar het gedicht: Ruïnes en spoken 

*Eerste lezing: Genesis 19: 15-26 

*We zingen: lied 263: 1 en 2 

*Tweede lezing:  Filippenzen 4: 4-7 

*We zingen: lied 263: 3 

 

*moment van bezinning 

 

*We zingen lied 947 ( op melodie van: de dag door uwe 

gunst ontvangen) 

Gaven en gebeden  

*Inzameling van de gaven in de kerk : 

1
e
 Kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*We steken een kaars aan voor de wereld  

*We luisteren naar en  zingen mee:  Mijn gesloten 

grenzen ( allen steeds herhaling laatste twee regels) 

Mijn gesloten grenzen, 

mijn kortzichtigheid 

breng ik hier voor u 

maak ze tot een ruimte, 

eeuwig trouwe God. 

 

Heel mijn zwakke onmacht, 

al wat mij verlamt, 

breng ik hier voor u 

maak het tot een sterkte, 

eeuwig trouwe God 

 

Kwijtgeraakt vertrouwen, 

al mijn angst en vrees, 

breng ik hier voor u, 

maak het tot verlangen, 

eeuwig trouwe God 

 

Ook mijn diepe smachten, 

naar geborgenheid 

breng ik hier voor u 

draag mij in uw handen, 

eeuwig trouwe God 

Peter Feenstra (naar 

een tekst van Eugen Eckert) 

*Avondgebed, stil gebed, Onze Vader  

Heenzending en zegen  

*We zingen als slotlied: lied Hemelhoog 453: 1, 2 en 3 

*Zegen, die we beantwoorden met lied 704: 3  


