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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 7 januari 2024 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

 

Ouderling van dienst: Ton van Vuren 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Michelle van Veldhuizen 

Kinderkring: Alies Hendriksen 

Beamerdienst: Barend Huitink 

Bloemendienst: J. v.d. Brink 

 

Avonddienst : aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. Wim Scheltens 

Organist: Johan Hulshof 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: Wie kan ons helpen….. 

*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : God wijst mij een weg  

*Welkom & mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen: hemelhoog 617a , De zon komt op, maakt de morgen wakker! 

*stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Kyriëgebed 

*We zingen: lied  op melodie: liefde, eenmaal uitgesproken  

Die het lijden van de mensen 

uit Uw verste verte ziet: 

onderworpen aan de sterksten 

zo wilt Gij de mensen niet.  

Open Gij nu onze ogen 

doe ons zien wat om ons is: 

mensen die niet leven mogen, 

tranen nog niet uitgewist. 

Die het zuchten van de mensen 

in Uw diepste stilte hoort, 

kreten woede en verwensing 

stille onmacht zonder woord. 

Open Gij nu onze oren, 

geef geslagen mensen stem, 

niemand mag bij U verloren, 

niet in onmacht vastgeklemd. 

Gij die weet wat in ons omgaat, 

die ons kent en van ons houdt, 

roept ons wakker dat wij opstaan 

tegen wat ons tegenhoudt. 

Wees geweten in uw mensen, 

in het vragen van een kind, 

in de liefde zonder grenzen 

waar de een de ander vindt. 

Gij daalt af, komt in ons midden, 

zingt met ons het levenslied, 

Gij komt onze huizen binnen 

met hun vreugde en verdriet. 

Wees nabij in onze dagen, 

in de nachten zonder zicht, 

wil de toekomst met ons wagen 

laat ons leven in Uw licht. 

Gij trekt mee om te bevrijden, 

brengt ons naar de overkant, 

daar zult Gij de mensen leiden 

naar uw toekomst: goed nieuw land. 

Ga met ons een weg van vrede, 

neem ons allen bij de hand, 

dat wij ons gedragen weten 

naar uw toekomst: goed nieuw land. 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed  

*Kindermoment: kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring en we zingen  

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  
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*Schriftlezing: Richteren  4:1-

10, 12-16, en 5:1-3,12,31 

*We zingen: lied 513, God 

heeft het eerste woord 

*Overdenking  

 

 

 

*We zingen: lied 281, Ontvlam 

in ons en vuur ons aan,  

1 en 10 allen, verder om en om 

links en rechts 

Gaven en gebeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk :1e Kerk 2e onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze vader 

Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: Wees met ons  alle dagen van dit jaar ( mel. Blijf mij 

nabij, lied 247) 
1.Wees met ons alle dagen van dit jaar. 

Draag ons persoonlijk, draag ons met elkaar.  

Draag deze wereld, houd haar in uw hand,  

breng tussen ons uw Koninkrijk tot stand. 

 

2.Wees met ons alle dagen, ieder uur.  

Leg in ons hart de vonken van uw vuur,  

dat wij met licht en warmte voor elkaar  

uw mensen zijn ook in dit nieuwe jaar. 

 

3.Wees met ons door het hele leven heen,  

door vreugde en verdriet; U weet als geen  

wat ons beweegt en wat ons bezig houdt.  

Dank voor dit jaar dat U ons toevertrouwt. 

 

4.Wees met ons op de wegen die wij gaan,  

wijs ons daarbij de juiste richting aan.  

Houd ons op koers naar het Beloofde Land,  

dat niet uw schepping in de chaos strandt. 

Kinderen van de oppas komen binnen  

*Zegen, 

*allen: lied 415:3 als Amen 

*Orgelspel 
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Liturgie avonddienst 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Openingspsalm: Psalm 99: 1,3,4 (staande) 

*Stil gebed, Votum en groet, waarna we gaan zitten. 

*Gebed 

*Zingen: Lied 836, O Heer, die onze Vader zijt 

*De Bijbel open: Marcus 9: 14-32                         

*Zingen: Lied 534, Hij die blinden weer liet zien 

*Verkondiging: Kom mijn ongeloof te hulp 

*Zingen: Lied 835, Jezus, ga ons voor 

*Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande). 

*Zingen: Psalm 27: 7 

*Dankgebed, voorbeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk :1
e
 Kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*Slotlied: Psalm 22: 11,12,13 

*Zegen, waarna: Lied415: 3 Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen. 

*Orgelspel 
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Mededelingen 
*Bloemen 

Deze zondag gaan de bloemen met de hartelijke groet naar Dhr. & Mevr. Zeldenrust 

i.v.m. hun “afscheid” als kostersechtpaar  

 

*Hulp gezocht! 

Het oppasteam komt wederom oppassers te kort. Hierdoor is de druk erg hoog. We 

vragen u als gemeente om gaten in het rooster op te vullen. U hoeft hierin geen leiding te 

nemen qua programma. Voor nu zoeken we nog hulp op 28 januari 2024 

(Schoolkerkdienst) Oppassers met jonge kinderen willen graag in de kerk zijn. Kunt u 

bijspringen- loop binnen bij de oppas of bel Gerianne 06 06 297 65935 

 

*Seniorenmiddag 18 januari 2024 

Van14.30 uur – 16.30 uur seniorenmiddag in de Maranathakerk. Gastspreker is dhr. Van 

Dompselaar van de Stichting oktober 44 Hij zal ons het ingrijpende verhaal van de razzia, 

die op 1 en 2 oktober ’44 in Putten werd gehouden, komen vertellen Op D.V. 18 januari 

hopen we meer te horen over de wegvoering en de gevolgen hiervan voor de vele 

gezinnen die zonder man en vader achterbleven. 

 

*Actie Opvang vluchtelingen in de pastorie 

De actie voor de opvangkosten van de Oekraïense mensen in de pastorie heeft tot en 

met afgelopen woensdag een bedrag van € 10.550  opgebracht.  Alle gulle gevers tot nu 
toe heel veel dank hiervoor.  Voor informatie zie Contact. Wij  blijven u de komende 

weken op de hoogte houden over het verdere verloop van de actie.  

 

*Van 13 januari tot zaterdag 27 januari: Actie Kerkbalans 2024 

Binnenkort ontvangen alle gemeenteleden de brief en 

bijbehorende folder. 

In de wijken A t/m D zullen door onze wijkteams de brieven 

worden verspreid en de retourenveloppen worden 

opgehaald. Wijk E ontvangt de brief per post. In de folder 

staat hoe u uw toezegging kenbaar kunt maken. 

Gemeenteleden die een schenkingsovereenkomst hebben 

voor een vijfjaarlijkse bijdrage ontvangen geen brief, wel de folder 

 

 

 

 

 

 

 


