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Mededelingen 
*Bloemen 

De bloemen gaan deze Paaszondag met een hartelijke groet, namens onze 
gemeente naar Gerda Overduin -van Beek, Poelakkerweg 2 en naar Mw. Haaima- 
Raatgever, Kruisbeekweg 14/a. 
 
 
 
 

 
1 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 31 maart 2024 
Paaszondag 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Kati van Maanen, Jolien van der Kuur en Corrie van 
Beek  
Kinderkring: Edith de Rooij 
Beamerdienst: Harry van Ramshorst 
Bloemendienst: M. Janssen 

 
Avonddienst : aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. Wim Scheltens 
Organist: Betty Diender 
 
Collecten: 
1e Kerk  
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie ochtenddienst 
Mmv Koor Together olv Jan-Willem van Ree & Pianist Harry Stijf 
Orgel: Sipke de Boer 
Lector: Joan de Boer 
Trompettiste: Nyncke de Vries 

Thema van de Paasdienst: 
   Petrus ziet het lege 
graf 

 
We horen de trompet,zingen daarna   
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
Allen: 
Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zoon van God is opgestaan. 
 
Vrouwen: 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

Mannen: 
Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Allen: 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

*De nieuwe paaskaars wordt tijdens het zingen binnengebracht  
door Laura van Veldhuizen 

*Woord van welkom en mededingen 
*Moment van stilte en Groet 
*Kyriëgebed 
*Het koor zingt als glorialied   
Our joyful song of praise 

Wij zingen een vrolijk danklied  voor de liefde, de vreugde, de vrede die U 
brengt. Voor het leven dat U geeft. U, die ons leven vult. Wij danken U 
voor uw Zoon, uw woord. 

Awesome God with awesome power 
Onze God is een machtige God 
Hij regeert ons met wijsheid, kracht en liefde vanuit de hemel. 

*Gebed 
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*Zegen, waarna we zingen: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 132, 
staande) 

  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Liturgie avonddienst 
Paaszondag 

*Orgelmuziek 
*Welkom & mededelingen 
*Samenzang: Psalm 118: 9  (staande) 
*Beginwoord en groet. 
*Zingen: Christus onze Heer verrees, Lied 624:1,3, waarna we gaan zitten. 
*Inleiding op de dienst over de Emmaüsgangers  
 
- Signaal: Heer blijf bij ons (Felix Timmermans) 
 

‘Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.’ 
Wij boden dan het avondbrood 
de vreemde man, die langs de baan 
met ons was meegegaan. 
Terwijl hij ‘t zegenend de ogen sloot, 
gebeurde het: zijn aangezicht 
verklaarde in een hemels licht, 
waarin Hij plotseling verdween… 
Dit was het wonder. 
Wij stonden weer alleen, 
doch vouwden blij onz’ handen. 
Het was alsof Hij door ons heen verdween. 
En het licht in ons is blijven branden. 
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 

 
*Zingen: Gij volgt ons uit Jeruzalem,  Lied 255  
*Gebed. 
*De Bijbel open: Lucas 24: 13-35 
*Zingen: De Heer is onze reisgenoot, Lied 646  
*Verkondiging ‘Het hoge woord’ 
*Zingen: Zing ten hemel toe, Lied 645 
*Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis 
*Zingen: Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt, Lied 620: 1,11,12  
*Dankgebed en voorbeden 
*Inzameling van de gaven in de kerk.: 1e Kerk  2e Onderhoudsfonds  
*Slotlied: Lof zij God in de hoogste troon, Lied 619: 1,4,6 
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*We zingen samen met het koor: 
 
Wees stil (allen) 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer 

 
 

Be still (koor) 
Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur 
Wees stil want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
Heilig, heilig,heilig. 
Heer God almachtig 
Vroeg in de morgen wordt U mijn zang 
gewijd. 
Heilig,heilig,heilig, 
liefdevol en machtig drie-enig God, die 
één in wezen zijt.  

*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk 
*We zingen: melodie (in het begin): Leeg is het graf 

Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen. 
Zinloos de steen, want Jezus leeft! 
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen 
vieren het leven dat Hij met ons deelt. 

*Moment met de kinderen nav het paasproject 
*We zingen samen met Angelina het projectlied. 

De kinderen gaan naar de kinderkring 
*Eerste schriftlezing: Johannes 20:1 t/m 2 
*We zingen: vrij naar lied 626 Het graf is leeg, melodie O kostbaar kruis 
Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,  
De lente bloeit, maar antwoordt niet. 
Er is geen troost voor mijn verdriet, 
de Heer is weg, de Heer is weg. 

 

Wie ik ontmoette sprak ik aan 
waar is Hij dan, waar is Hij dan? 
Mijn ogen zijn van tranen blind. 
Wijs mij de plaats waar ik Hem vind. 

*Tweede schriftlezing: Johannes 20: 3 t/m 10 
*We zingen samen met het koor: In alle vroegte 
Koor: In alle vroegte raakt God de aarde aan 

en zingt de groeve: nu is de dood herroepen, 
Christus is opgestaan. 
O Gij bevrijder, legt Gij uw windsels af, 
de specerijen, de geur van dood en lijden, 
de zwaarte van het graf? 

Gemeente: 
Verheug  u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 



4 

Koor:  
Gij maakt als eerste een graf tot bruidsvertrek, 
het licht is weerbaar, de dood niet onomkeerbaar: 
Gods Zoon is opgewekt. 
Met glans en glorie getooid met morgenlicht 
de Mens herboren, nu gaan wij niet verloren, 
God heeft ons opgericht. 

Gemeente:  
Verheug  u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

Koor:  
Die valt ter aarde en sterft zoals het graan 
zal zegen dragen, een oogst van levensdagen: 
Christus is opgestaan. 
Wij zullen treden op hoogten ongedacht 
van licht en vrede, de toekomst raakt het heden 
tot alles is volbracht. 

Gemeente:  
Verheug  u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

 
*Moment van bezinning 
 
*We zingen: lied Christus onze Heer 
verrees, lied 624: 1 en 2 
 

Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het 
kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid 
thuis, 
halleluja! 

 
Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

De kinderen komen terug uit de kinderkring 
*Inzameling van de gaven in de kerk.: 1e Kerk  2e Onderhoudsfonds De kleine  
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*Dankzegging, voordeden, stil gebed en Onze Vader 
kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen.  

KOOR 
I will give thanks 
Ik wil God bedanken met heel mijn hart. Halleluja, Hosanna! Ik zal God 
prijzen. 
I will sing new songs 
Ik zal nieuwe liederen zingen voor de Heer en Hem bejubelen en 
bedanken. Ik zal vertellen over Christus die voor mij is gestorven. 

*Zegen, 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't overwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

*Orgel en trompet 
Tijd voor ontmoeting met koffie en limonade. 
Voor wie wil: er is gelegenheid om de eigen  huispaarskaars te ontsteken aan de 
nieuwe Paaskaars, het Licht van Christus,  in de kerk! 
 

Gezegende paasdagen gewenst! 
  


