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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 26 mei 2025 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Margret Spelt 

 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 

Diaken van dienst: Kees Geluk 

Oppasdienst: Kati van Maanen en Anita Wielstra 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Harry van Ramshorst 

Bloemendienst: J. Kloostra 

 

Avonddienst : aanvang: 19.00 uur 

Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk 

 

 

“Ga Mee! – De Musical” : een musical over geloof, hoop en liefde 

 

Collecten: 

1e Diaconie ( TEAR)  

2e Onderhoudsfonds 

3e collecte bij de uitgang voor de jeugd 
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*Collecte Diaconie 26 mei 2024 TEAR 

TEAR helpt mensen wereldwijd via lokale organisaties 

en kerken. Recht doen is voor een opdracht van God.. 

TEAR heeft als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-

Amerika. Deze stichting wil mensen in de derde 

wereld die in armoede leven een mogelijkheid bieden 

om te bouwen aan hun eigen leven en dat van hun 

kinderen. 

*Senioren nieuws. 

Woensdag 29 mei hebben we onze laatste 

bijeenkomst van het seizoen. Het programma is al enkele jaren het zelfde op die 

laatste middag. Samen spelletjes doen en pannenkoek eten. Als U niet van 

spelletjes houd bent U evengoed welkom voor de gezelligheid met elkaar. 

Aanvang 14.00 uur inloop met koffie of thee vanaf 13.45 uur. Hebt U vervoer 

nodig, even bellen met Tineke de Vries. tel. 0318484471. 

*Koffietijd en meer... 

Zaterdag 1 juni is alweer de laatste koffieochtend van het seizoen. We starten de 

ochtend om 10 uur met een wandeling (bij mooi weer) en sluiten rond 11 uur af 

met een sapje en hapje bij de kerk. Mocht het niet lukken om aan te sluiten bij 

de wandeling, dan ben je natuurlijk ook welkom om 11 uur in de kerk! 
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Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede: 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt; 
laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

als anderen gelukkig te maken; 
niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als anderen te begrijpen; 
niet zozeer om zelf getroost te worden 

als anderen te troosten; 
niet zozeer om bemind te worden als 

te beminnen; 
want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 

*We zingen als slotlied: lied 793: 1 band, 2 Welcome Singers, 3 allen 

(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)  
*Heenzending en zegen , die we beantwoorden met lied 415: 3 

*Orgelspel  
*Collecte jeugd bij de uitgang 

 

 

Mededelingen 
*Bloemen 

De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Dhr. En Mw. 

Van Renssen – van Houtum, Zwartewater 23 

*Doopdienst zondag 26 mei 

Op zondag 26 mei wordt Douwe Jacob Kraai gedoopt. Hij is de zoon van Johan en 

Sieneke Kraai en broertje van June & Bowie. Fijn als u hierbij ook aanwezig kunt 

zijn. De dienst start om 10.00 uur. 
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Liturgie ochtenddienst 

 

Thema: Een bron van zegen zul je zijn 

Mmv Welcome Singers o.l.v. Margret Spelt 
De Band 

In deze dienst wordt Douwe Kraai gedoopt 

 

 

 

 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Kom tot de Vader 

We bereiden ons voor  

*Bij het binnenkomen van de dopeling zingen we met de Welcome Singers: 
Nog voordat je bestond, Opw 599 arrangement Margret Spelt 

 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied met de band: Samen in de naam van Jezus, Opw. 167 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 
 

Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer 

 

*SƟl gebed, votum en groet, allen: Amen  

*we steken een kaars aan voor Fré Bramer 

*We zingen met de cantorij lied 430:  
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 
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Wij vieren de heilige doop   

*Inleiding op de doop  

*binnenkomen van alle kinderen! 

*Naamgeving van de dopelingen:  
 

Douwe Jacob Kraai 
 

*Doopgebed  

*Woorden van oma Sita 

*Vragen aan de doopouders  

 

*Bediening doop, zegen en dooptekst  

*Sieneke zingt: Geliefd door Mij, Irma Dee 

*Vraag aan gemeente,   
allen: JA, van harte!  
 

 * we schrijven de naam van Douwe in gouden leƩers 

*June en Bowie zingen: De Here zegent jou 

*Overhandigen doopkaarten en doopkaarsen  

 

De schriŌen gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht  

 

*Gebed 

*We luisteren naar de band: Champion, lied gekozen door Johan 

*Kindermoment: daarna zingen  
Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

- Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*SchriŌlezing door (opa) Foeke: Genesis 12: 1 t/m 2 

*We zingen lied 513: God heeŌ het eerste woord 

*SchriŌlezing:   Openbaring 21: 5 t/m 7 

*We zingen: lied 774, eerste keer WS, tweede keer allen 

*Overdenking     
*We zingen: Opwekking 281 - Als een hert dat verlangt naar water 
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*De kinderen komen terug en verwelkomen Douwe in de kerk 

Gaven en gebeden  

*Inzameling van de gaven: 1e Diaconie (TEAR); 2e onderhoudsfonds  

*in memoriam Adrie Strootman 

uitlopend in het lied: Make me a Chanel of your peace, gezongen door de 
Welcome Singers 

  1 Make me a channel of your peace: 

Where there is hatred, let me bring your love; 

where there is injury, your healing power, 

and where there’s doubt, true faith in you. 

2 Make me a channel of your peace: 

where there’s despair in life let me bring hope; 
Where there is darkness, only light, 

and where there’s sadness, ever joy. 

3 O, Spirit, grant that I may never seek 

so much to be consoled as to console, 

to be understood as to understand, 

to be loved as to love with all my soul. 

4 Make me a channel of your peace: 

it is in pardoning that we are pardoned, 

in giving to all that we receive, 

and in dying that we’re born to eternal life.*** 

 


