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Liturgie ochtenddienst 4 augustus 2024 Lunteren 

 
Thema deze zomermorgenviering, waarin broeder Guillaume uit de 
Taizégemeenschap in Bangladesh te gast is: 
 
  Armen vol vriendschap 

 
Zoals een boom zijn takken uitstrekt  
de hoogte in, op zoek naar licht, 
zo zoek ik naar een glimp van boven 
 

We zingen liederen uit Taizé, bidden gebeden ook uit deze tradi e, horen 
persoonlijke verhalen van broeder Guillaume. Welkom! 
 
Dwarsfluit: Jacqueline van de Steeg 
Hobo: Arjen Threels 
Orgel: Job André 
 
*Orgelspel 

We bereiden ons voor  
 

*Welkom en mededelingen 
*intochtslied:  Laudate omnes gentes, Laudate Dominum,  

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, lied 117d 
 
 Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer, 

Verblijdt u alle volken, en loo  God al jd weer! 
 
S l gebed, votum en groet, allen: Amen  
*Kyriëgebed  
*We zingen: Als alles duister is ( lied 598) 
*Woorden van bemoediging en gloria 
*We zingen:  lied 568a 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 
Daar waar liefde heerst, en vrede,  
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 
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De schri en gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht  

*Gebed 

 
 
*We zingen: Sanasi on lamp-pu, vano as- ke- leil- la- ni 
  Sanasi on lamp-pu, vano as- ke- leil- la- ni 
 
  Laat Uw woord een licht zijn, lamp voor onze voeten 
  Laat Uw woord een licht zijn, licht op onze paden 

 
 
* We lezen: Galaten 5: 22-25 
*Gesprek met broeder Guillaume 
*We zingen met broeder Guillaume een lied in het Bengaals 
 
*Moment met de kinderen 
*We zingen het kinderlied 

Kinderen gaan naar de kinderkring  
 
*Schri lezing: Lucas 19:1-10 
*We zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte      
 
 



3 

 

*Overdenking 
 
 
*We zingen: in manus tuas Hemelhoog 185 

Vertaling: In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest 

 
*De kinderen komen terug  

Gaven en gebeden  
*Inzameling van de gaven  
*Dankzegging en voorbeden, S l gebed, Onze Vader  

(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)  
*We zingen als slotlied: Jezus, U bent het licht in ons leven  
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Heenzending en zegen    
*afsluitend gebed 
*zegen, die we beantwoorden met lied Met hart en ziel, hemelhoog 490 
(Magnificat) 
 
Met hart en ziel loof ik de Heer, 
Hij hee  zijn liefde over allen uitgestort 
Met hart en ziel loof ik de Heer 
Hij draagt ons leven door de jden. 
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*Orgelspel  
 
 
 

 Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar 
Frederike de Bruin - Pool Kastanjelaan 2   


