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*Zingen: Psalm 65: 3, 4 

*Verkondiging - Gegrond in dankbaarheid, stijgend de toekomst in 

*Zingen: Psalm 65: 5, 6 

*Dankgebed   

*Zingen:  HH 553: 1 & 4 - Dank U, Heer, voor al wat leeft 

*Inzameling van de gaven in de kerk: 

 1e Diaconie ( Save The Children)   2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied:  HH 250: 1 t/m 3 - Komt laat ons vrolijk zingen 

*Heenzending en zegen, besloten met gezongen amen. 

*Orgelspel 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 03 november 2024 

&  

Gezamenlijke Avonddienst :  Dankdag voor gewas & arbeid 

Woensdag 6 november 2024 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist : Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Holmer Doornbos 

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 

Oppasdienst: Brenda Dwarshuis en Michelle van veldhuizen 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Erik Kwak 

Bloemendienst: J. Floor 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: Dhr. Cock Kroon 

Organist : Job André 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 

 

Gezamenlijke avonddienst dienst in de Gereformeerde Kerk 

Dankdag voor gewas & arbeid 

Avonddienst aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: Ds. Jacques Steenkamp 

Organist : Betty Diender 

Ouderling van dienst: Miep v.d. Sluis 

Diaken van dienst: Kees Geluk 

Beamerdienst: Harry van Ramshorst 

Bloemendienst: C. Kwak 

Collecten: 

1e Diaconie ( Save the Children) 2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie ochtenddienst 
Mmv Mirjam Wijgman en Corrie Vroon, een dienst rondom mantelzorg 

 
 

Een mantel heeft de functie je te beschermen tegen regen en wind. Het zorgt voor 
warmte, bescherming en veiligheid. Jij als mantelzorger bent als een mantel die 
bescherming en geborgenheid geeft aan degene die je verzorgt. Hiermee geef je de ander 
een veilig gevoel en het gevoel dat degene er niet alleen voor staat. Hoe fijn is dat? 
Zorgen geeft ook voldoening en zin aan je leven. 
Soms voelt de mantel voor jezelf misschien zwaar en soms lijkt het wel of je hem nooit uit 
kan doen. Zou het niet heerlijk zijn als je deze mantel af en toe eens even aan de kapstok 
zou kunnen hangen? Hier zou je een dagelijks ritueel van kunnen maken. Misschien voor 
je gaat slapen, even stilstaan en in gedachten de mantel uitdoen. Hierdoor even afstand 
kunnen nemen. 
 

God wordt in boeken over dementie en mantelzorg te vaak vergeten. Terwijl dit je bij 
de kern van het geloof brengt. Juist omdat je zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist 
omdat je cognitieve capaciteiten en zorgkrachten achteruit kunnen gaan, kom je 
onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. 
 

Hoe ziet uw of jouw vogel van hoop eruit? Waar woont ze? Wat heeft ze nodig om 
gevoed en gekoesterd te worden, wat heeft ze nodig om haar vleugels uit te slaan? 
Vind jij steun bij de Vogel van God, Zijn heelmakende Geest? 

 

*Orgelspel 

*Lied voor aanvang van de dienst : Als een hert dat verlangt naar water 

We bereiden ons voor  

*Welkom en mededelingen 

*intochtslied: lied psalm 150 
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Gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde Kerk 

Woensdag 6 november 2024 19:30 uur 

Dankdag voor gewas & arbeid 

 

 
 

Liturgie avonddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom en afkondigingen 

*Intochtslied: NLB 704 : 1 – Dank, dank nu allen God 

*Stil gebed, votum en bemoediging 

*Zingen: NLB 704: 2, 3 

*Gebed om de Heilige Geest 

*1e Schriftlezing (NBV21): Genesis 35:1-10 

*Zingen: Psalm 65: 1, 2 – De stilte zingt U toe, o Here 

*2e Schriftlezing(NBV21): Genesis 35:11-29 
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Mededelingen 
*Bloemen.. De bloemen van deze zondag 3 november gaan met felicitaties naar 

Mw. D. Westerink- Kasperink, Joh. De Wittlaan 20 Barneveld. Zij hoopt deze op 

dag 90 jaar te worden.  

 

*Dorcas Voedselactie. 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november. Geef je op om te 

helpen met de flyers uit te delen bij de Deka en A.H. 

supermarkt. Kees Geluk info@gelukbeveiliging.nl - 06-

53523808 

*Voedselbankinzameling  In onze kerk is weer de inzameling 

voor de Voedselbank gestart. Graag Houdbare  producten 

binnen de houdbaarheidsdatum afgeven in de hal van de kerk 

op zaterdag van 10.00 - 11.00 uur, op donderdagmorgen en 

uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten.  

*Digitale Nieuwsbrief 

Geen Nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan opnieuw aan op de site: 

https://gklunteren.nl voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Je kunt de 

Nieuwsbrief ook lezen onder het menu “Nieuws” en dan de Nieuwsberichten 
aanklikken. 

*Wisseldiner  

15 febr. 2025 willen we een wisseldiner organiseren. U ontmoet elkaar  tijdens 

een maaltijd. U gaat bij anderen een voor- ,hoofd- of nagerecht gebruiken. 

Anderen kunnen ook bij u komen voor een gerecht. 

In “Contact” komt meer info., Yvonne v.d. Ploeg Miep v.d. Sluis 

*Kerst-in 2024  

In het Westhofhuis op- 26 december Open vanaf 16:00 uur – vrije inloop, 

ontvangst met koffie of thee. Voor diner opgave noodzakelijk- aanmelden voor 

19 december 17:00 uur. Opgave bij info@lunterenaktief.nl tel. Bij Westhofhuis 

0318 4829925 of bij wil Welgraven 0610576901 

*Rookworsten Actie  

Voor joodse ouderen in Oekraïne  Grof en fijn: 4 voor 

€ 14,00  of Runderrookworsten per stuk € 4,25 Bestellen: 
via mail: blvankoesveld@hetnet.nl of tel. 0318-483660. 

Actie van 18/11 tot en met  6/12  Betaling: contant of op 

NL87INGB0006 1889 94 t.n.v. A.H van Koesveld-Peelen 
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*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen  

*Kyriëgebed  

*we luisteren naar : Aan ’n zijden draad, Ralph van Manen  
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht  

*Gebed  
*woorden van Mirjam Wijgman - over mantelzorgers 

*Gedicht:  Luisteren, - Marinus van der Berg 

*woorden van Corrie Vroon, mantelzorger 

*Gedicht: Hoop - Pavlac Havel 
*we zingen: Toekomst vol van hoop 

*Kindermoment: daarna zingen  

Wij gaan voor even uit elkaar,  

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 12 t/m 22 

*We zingen: lied 657:1 en 4 

*Schriftlezing: psalm 42: 2 

Zoals een hinde smacht naar waterbeken 

zo smacht mijn ziel naar U, o God 

Het hijgend hert dat Karel Eykman schreef nav. psalm 42. 
Stel, je bent een hert. 
Zitten ze met honden en geweren achter 
je aan 

weet je nog maar net te ontsnappen 

ren je voor je leven de longen uit je lijf. 
Sta je na te hijgen buiten schot en 
buiten adem 

dan zit er alleen maar in je kop: 
water, nu eerst water, alleen maar 
water. 
De rest komt later wel. 
 

En ik, waarom zit ik in de zenuwen en 
ben ik in de war? 

Alles zit mij tegen, het klopt niet meer in 
mijn hart. 
Het klikt niet meer tussen mij en mijzelf. 

Stel, je bent een mens. 
Zitten ze scheldend en schreeuwend 
achter je aan 

om je op je ziel te trappen 

red je het niet meer, heb je het helemaal 
gehad. 
‘Wat heb jij nog aan God? Jij bent toch 
godvergeten?’ 
Dan maalt alleen maar in je hoofd: 
God, nu eerst God, alleen maar God. 
De rest komt later wel. 
 

En ik weet dan waar het op aankomt in 
mijn hart en ziel. 
Dan kan ik ertegen, dan ben ik op mijn 
plek. 
Zit dat goed, dan gaat het me goed. 
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*Overdenking 

*We zingen: lied 973 op melodie Voor alle heil’gen 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, halleluja 

 

2.  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed 

halleluja, halleluja 

 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, halleluja, 
 

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja, halleluja. 

Kinderen komen terug uit de kinderkring. 

Gaven en gebeden  

*Inzameling van de gaven in de kerk: 1
e
 Kerk  2

e
 Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Heenzending en zegen  

(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)  
*We zingen als slotlied: lied 835:1,2 en 3 

*Zegen, die we beantwoorden met Zingen: Iona II,31 (zegenlied)  

1 Vrede wens ik je toe. 
 Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, 
 leef met zijn liefde.  
Vrede wens ik je toe.  
 

Zegen wens ik je toe. 
 Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe. 

 

*Orgelspel  
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Liturgie avonddienst 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: NLB 864 : 1 

*Stil gebed, votum en bemoediging 

*Zingen: Psalm 1 : 1, 2 

*Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 

*Schriftlezing: Johannes 15:1-12 

*Zingen: Psalm 80 : 4, 6, 7 

*Verkondiging: Opdat je groeien mag! 

*Meditatief orgelspel 

*Zingen: Gez. 78 : 1, 2, 3, 4 (Liedboek vd Kerken 1973) 

*Geloofsbelijdenis 

*Zingen: Psalm 31 : 1, 4, 6 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Inzameling van de gaven in de kerk: 1
e
 Kerk  2

e
 Onderhoudsfonds 

*Slotlied: NLB 835 : 1, 2, 3, 4 

*Heenzending en zegen, gezongen ‘amen’ 
*Orgelspel 

  


