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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 24 november 2024 

Eeuwigheidszondag 
Met medewerking van :  

Vleugel: Margret Spelt 

Viool: Wilco de Bruijn 

Welcome Singers 

Lector: Foeke Abma 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist : Margret Spelt 

Ouderling van dienst: Ingrid Hagoort 

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 

Oppasdienst: Anita Wielstra en Michelle v Veldhuizen 

Kinderkring: Marjolijn van de Haar 

Beamerdienst: Aart Davelaar 

Bloemendienst: A. de Boer 

 

Avonddienst : Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk aanvang: 19.00 

uur 

thema “Laat Gods liefde je omarmen”. 

Spreker is Wijnand 

van Maanen en de 

band “Roots of 

Grace” zal de 
dienst muzikaal 

begeleiden. 

 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie ochtenddienst 

Eeuwigheidszondag 24 november 2024 

Thema: God zal je hoeden- 

wandelen in omarming van liefde 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht 

Vandaag gebruiken wij de witte kleden op de kansel en 

op de tafel, als teken van de weg van nieuw leven 

 

*Orgelspel 

*Lied voor de dienst: Ik zal er zijn 

*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen staande: lied   913: 1 en 2 

*Stilte, Votum en Groet, allen: Amen (we gaan zitten) 

*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk 

*Kyriëgebed 

*Gedicht X08 Testament, door Marjon Geurink 

*Glorialied lied 936, 1 en 2 WS, 3 allen 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed 

*Inleiding op het thema 

*Gedicht: Een kruikje voor mijn tranen 

*Lied:  De mensen die we missen door Margret (solo), Wilco (viool)  

 en Welcome Singers/ allen 

*Kindermoment 

De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen:  

Wij gaan voor even uit elkaar 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

*Eerste schriftlezing : Psalm 23  

*Tweede schriftlezing : Johannes 8:12 nbg51 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 

Ik ben het Licht der wereld, 

wie mij volgt 

zal niet wandelen in het duister 

nee, die zal het licht des levens hebben  
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Mededelingen 

 
 

 

*Bloemen.. De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar Koosje van 

Leeuwen, Vaarkamperhof18. 

*Kerst-in 2024  

In het Westhofhuis op- 26 december Open vanaf 16:00 uur – vrije 

inloop, ontvangst met koffie of thee. Voor diner opgave noodzakelijk- 

aanmelden voor 19 december 17:00 uur. Opgave bij 

info@lunterenaktief.nl tel. Bij Westhofhuis 0318 4829925 of bij wil 

Welgraven 0610576901 

*Voedselbankinzameling  De inzameling  voor de Voedselbank 

loopt. U heeft vast wel houdbare  producten thuis waarvan de 

houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Graag afgeven in de hal 

van de kerk op zaterdagmorgen,  donderdagmorgen en zondag rond 

de kerkdiensten*Rookworsten Actie Voor joodse ouderen in Oekraïne  

Grof en fijn: 4 voor € 14,00 Runderrookworsten € 4,25. Bestellen: via  mail: 
blvankoesveld@hetnet.nl  of tel. 0318-483660.Actie van 18/11 t/m 6/12  Betaling: 

contant of op NL87INGB0006 1889 94 t.n.v. A.H van Koesveld-Peelen 

*Kinderkerstfeest Weer gezamenlijk met de Maranathakerk op kerstavond. We zijn op 

zoek naar mensen die willen meespelen in een korte sketch. Ook zoeken we kinderen die 

iets willen tekenen in de dienst. B.v. kaars aansteken, helpen met collecte etc.  Opgeven 

kan bij Alies Hendriksen 06-13833208 

*Begrotingen 2025 De begrotingen 2025 worden 11 december in de openbare 

kerkenraadsvergadering besproken. U kunt de begrotingen vinden via de ledenpagina op 

de website: https://gklunteren.nl Of ze zijn op te vragen via de scriba Marjolijn 

Agterberg   scriba@gklunteren.nl 

*Koffietijd en meer... Zaterdag 30 november van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de 

kerk. Met het thema: "Licht van de wereld".  Welkom! 
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*We zingen:lied 791 in wisselzang, allen 1,3,5 en 6, WS 2 en 4 

*Overdenking  

 

*We luisteren naar Wilco en Margret: Thema van Schindlers 

list, John Williams 

*We zingen: lied 23b: 1 en 5 
De kinderen komen terug  

Gedachtenis van de overledenen uit onze gemeente 

 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen. 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ’t einde van het jaar. 

 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 

 

tekst: Hanna Lam 

 

 

 

 

 

 

Wij gedenken en ontsteken een kaars voor 

 

(Telkens bij het noemen en aansteken van een kaars muziek op de viool 
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9 november 2023 Jan Abma 

14 december 2023 Ina van der Gaast- de Jong 

31 december 2023 Teunie de Vries- Brandhorst 

8 februari 2024 Henk Hutten 

8 februari 2024 Riek Borren- van Osnabrück 

1 maart 2024 Tineke Clarenbeek- Bouma 

2 april 2024 Maarten van der Kraan 

14 mei 2024 Willem Hek 

15 mei 2024 Adrie Strootman- Vroegop 

21 mei 2024 Fré Bramer 

26 mei 2024 Harry van der Ploeg 

15 juni 2024 Gerrit Geurink 

25 juni 2024 Els van Calker 

12 augustus 2024 Harm Mulder 

19 augustus 2024 Wil Lentink- Klomp 

13 oktober 2024 Wim van Harten 

Kaars voor het afscheid in familiekring 

 

Voor wie wij ook zelf dragen in ons hart, die wij nooit vergeten, en voor degenen 

die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld, slachtoffer zijn geworden van 

zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld ontsteken wij een kaars.  

Aansluitend 

Er is nu gelegenheid zelf, hier in de kerk of thuis, 

een lichtje aan te steken 

En neemt u gerust een schelpje mee 

Ook na de viering is het mogelijk dit te doen   

 

Tijdens het aansteken zingen we: lied 598 en lied 426 met de Welcome Singers 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 

 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht 
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Gaven en gebeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk:1e Kerk  2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: 416:1, 2 en 3 

(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)  
*Zegen, die we beantwoorden met lied 416: 4 

*Muziek 

Als u wilt kunt u ook nu een lichtje aansteken .En, mocht u dat willen: er zijn ook mensen 

die eventueel een luisterend oor willen bieden. 

 

  


