Diaconale werkgroep Oost Europa (DOE)
(voorheen Roemenié Commissie)

Onze nieuwe zustergemeente is:
Step-Soci (Moldavié)

Op 20 november hebben we de gemeente aan
de Oranjestraat in Lunteren hartelijk
uitgenodigd voor een presentatie over de drie
kerkelijke gemeenten die Harry en Ina,
namens de gemeente, hadden bezocht. Er
was een mooie opkomst van mensen die
geinteresseerd zijn in het diaconale werk van
onze gemeente. Na deze avond heeft de
werkgroep de reacties van de gemeente
meegenomen en kwam tot de conclusie dat
we de gemeente van Step-Soci (Moldavig)
graag wilden vragen om onze zustergemeente
te worden.

We kregen een enthousiaste reactie en een mooie beschrijving van Lilia uit Step-Soci.

We willen jullie iets vertellen over ons dorp en de geschiedenis van onze kerk.

Step-Soci (Moldavié) is een dorp dat bestaat uit 2 dorpen, het ligt 3 km van Orhei vandaan en
heeft een lengte van 7 km. Volgens de volkstelling van 2014 wonen er 2095 mensen en zijn er
ongeveer 250 kinderen in het dorp.

De eerste christenen waren een familie, lacob en Maria Cebotari (1939). Na de Tweede
Wereldoorlog is lacob gedeporteerd naar Siberié. Hij keerde terug en bleef de zondagse
diensten bijwonen in Orhei. Er was een kleine kerk met Victor Melnic als voorganger.

In 1989 begonnen Gheorghe Gheorghian en zijn gezin het evangelisatiewerk met de mensen van
Step-Soci. Met deze mensen begon de eerste kerk in dit dorp.

In 2011 verhuisde de familie Tcaciuc Edward en Lilia naar het dorp en begon met kinderen te
werken. Lilia is lerares Roemeens en Engels op de plaatselijke school.

De christenen van Step-Soci zijn altijd bij elkaar gekomen in de huizen, maar in 2007 was het
mogelijk om een kleine kerk te bouwen in een oud huis.

Omdat het huis vrij oud was en de gemeente begon uit te breiden, werd er begonnen met de
bouw van een centrum waarin de kerkdiensten kunnen worden gehouden.

Het stuk land werd geschonken door Lena Craciun, tot nu toe een actief lid van de kerk. De
bouw begon in 2016, maar verliep erg moeizaam door gebrek aan geld.

Op ditmoment is alleen de begane grond bijna klaar.

Omdat de kerk in Step-Soci beschadigd is en het te gevaarlijk is om in het gebouw samen te
komen, gaan alle leden naar de kerk in het naburige dorp Budai.



Wat is onze visie?

Allereerst willen we de begane grond afmaken en kerkdiensten in het dorp beginnen. Op de
begane grond is er een grote ruimte voor diensten en 3 andere kamers. De kamers zijn nog niet
ingericht.

Kinderwerk

We zijn al begonnen met kinderpastoraat. Kinderpastoraat is begonnen met dag-kampen, de
eerste keer op school. Dag-kampen werden 3-4 keer per jaar georganiseerd tijdens de
schoolvakanties.

Toen de schooladministratie werd veranderd, was het niet langer mogelijk om het kinderkamp in
de school te houden, dus gingen we naar het naar het Casa de Cultura (ditis een gebouw waar
alle culturele evenementen plaatsvinden). De laatste 2 jaren hebben we daar veel christelijke
activiteiten georganiseerd. 75-80 kinderen namen deel aan dit zomerkamp.

Naschoolse opvang

We plannen een naschools programma met een lunch tussen de middag. Ook een Engelse club
en een computerclub (basisprogramma's). Natuurlijk hebben we op elke bijeenkomst een kleine
Bijbelstudie.

Het doel van kinderpastoraat is om hen het Woord van God te leren, persoonlijke ontwikkeling,
activiteiten en hulp met huiswerk (er zijn veel kinderen die achterblijven omdat hun ouders de
hele dag aan het werk zijn. Anderen komen uit arme en sociaal kwetsbare milieus.

Sociaal kwetsbare gezinnen

Een ander projectis het werk met sociaal kwetsbare
gezinnen met “Mission without borders”. Er zijn 20 gezinnen
betrokken bij dit project.

Omdat we geen plek hadden om hen uit te nodigen, hebben
we het evangelie aan elk gezin verkondigd en ontvangen ze
christelijke literatuur voor volwassenen en kinderen.

We zijn van plan om deze gezinnen uit te nodigen in de kerk,
om een speciaal programma voor hen te organiseren. Op
deze manier willen we hen aanmoedigen om ook deel te
nemen aan de zondagse diensten.

Met vriendelijke groeten, Lilia Tcaciuc-Botnari




Eerste activiteit samen

Toen Harry en Ina in Step-Soci waren was de kerkzaal
nog onverlicht. Afgelopen maand zijn de lampen
geinstalleerd en het sanitair beneden geplaatst. De
gemeente werkt er hard aan om de kerkzaal bruikbaar te
maken voor kerkdiensten en het kinderkamp van 2-5
januari 2025.

De eerste activiteit namens onze gemeente is een
bijdrage aan de airco’s, die zowel voor verwarming als
koeling gebruikt kunnen worden.

Een reactie uit Step-Soci
Dear brothers and sisters in Christ,

We are very glad receiving your letter, we are very humbled to learn your community decided to
work with us to enlarge the Kingdom of God here in our village and in the villages around Step-
Soci. We believe and trust God, we know for sure God has great things to do for the people from
our community. We are so grateful to Him; He is so good to us and His plans are beyond our
minds.

(Beste broeders en zusters in Christus,

We zijn erg blij met jullie brief en zijn vereerd dat jullie gemeente heeft besloten om met ons
samen te werken om het Koninkrijk van God te vergroten in ons dorp enin de dorpen rondom
Step-Soci. We geloven en vertrouwen op God, we weten zeker dat God grote dingen kan doen
voor de mensen uit onze gemeenschap. We zijn Hem zo dankbaar; Hij is zo goed voor ons en Zijn
plannen gaan ons verstand te boven.)



