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Heenzending en zegen 

Kinderen van de oppas worden opgehaald   

*Slotlied: NLB 1010: 1 en 2 

*Zegen, die we beantwoorden met Opw. 602, terwijl we elkaar een hand geven 

en de kerk verlaten 

Deurcollecte jeugd 

__________________________________________________________________ 

Mededelingen 

*Bloemen  De bloemen van zondag 27 april gaan met onze hartelijke groet naar 

Mw. T.A.Rippen-Boersma, ze woont in zorgcentrum Maanderzand, Louise de 

Henriettelaan 17 in Ede. 

*Stappen in geloof Komende maandag 5 mei gaan de ochtend stappen NIET 

door, dit i.v.m. vakantie.Deze worden verplaatst naar MAANDAG 12 MEI 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 4 mei  2025 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist : Sipke de Boer 

 

Ouderling van dienst: Miep v.d. Sluis 

Diaken van dienst: Piet Kooistra 

Oppasdienst: Chantal Zandsteeg & Michelle van Veldhuizen 

Kinderkring: Franciska van de Vliert 

Beamerdienst: Harry van Ramshorst 

Bloemendienst: K. van Leeuwen 

 

Gezamenlijke Avonddienst in de Maranathakerk  

aanvang: 18.30 uur ( i.v.m. dodenherdenking) 

Voorganger: ds. J. Steenkamp 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 

3e deurcollecte jeugd 
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: Vergeet mij niet 

*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Als een hert dat verlangt naar water 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied: NLB 413: 1 en 2 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet   

*Kyriëgebed  

*Glorialied: NLB 413: 3  

*Gebed bij de opening van de Schrift 

*We zingen: Dat wij toch niet vergeten, melodie Wilhelmus 
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 

dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 

wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 

dat in ons wordt herschapen de Geest die overleeft, 

dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

*Kindermoment: & zingen kinderlied: We gaan voor even uit elkaar 

Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Inleiding op het thema: vergeet dit niet 

Jesaja wordt geroepen. Hij hoort de roep van God, en daarmee van Zijn volk en 

alle mensen die zich verloren voelen, verloren lopen, niet mogen bestaan. (Hoe 

actueel…). Hun naam wordt niet genoemd, erkend. Ze hebben geen stem. 

Wat kan Jesaja, wat kan een mens doen? 

Stil word je, van alle verdriet, alle haat, alle uitsluiting, alle oorlog. 

Kan God Jesaja’s lippen openen voor recht? 

*Eerste Schriftlezing: Jesaja 6: 1-8 

*We luisteren naar het lied: Stilte, van Maarten Peters 

 
De stilte is oorverdovend 

In de drukte van de stad 

In de leegte van dit steentje 

Dit onbeschreven blad 

Heel zacht hoor ik het fluisteren 

Van een stem die nooit klonk 

Vergeet me niet 
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Een heel klein melodietje 

Klinkt uit een open raam 

Een moeder wiegt haar kind 

Heel zacht zingt zij een naam….. 
Zelfs dat is jou nooit gegeven 

Maar zo had het moeten zijn 

 

Lief kind 

Onschuldig kind 

Ik heb geen woorden 

 

Dit duister verblindt mijn ogen 

Mijn gedachten dwalen af 

Vol liefde pure liefde 

Is hier op jou gewacht 

Maar het kwaad strekte zijn klauwen 

En jouw zonlicht werd nacht 

 

Lief kind 

Onschuldig kind 

Ik heb geen woorden 

 

Geen woorden die iets kunnen zeggen 

Geen woorden die dit uit kunnen leggen 

Ik hoor alleen een stem vergeet dit niet 

Uit het open raam een kinderlied 

 

De krassen die ik zie 

Zijn als littekens op de ziel van de wereld 

Van de kilte 

Hier past alleen maar……stilte 

*Tweede Schriftlezing: Marcus 7: 31-37 

*Moment van bezinning  

*We zingen: Lied over stilte, vrij naar Zingende Gezegend 279, 

melodie LvdK 483: 

 

Heer, de stilte doet ons pijn, 

Toont ons in gedachten 

Allen die gevallen zijn, 

Al hun jammerklachten, 

Met geweld 

Neergeveld 

Heer, zo zijn wij mensen: 

Waanzin kent geen grenzen. 

 

Twee minuten zijn zo kort, 

Zijn maar twee momenten; 

Tranen zijn te snel gestort- 

Buiten bloeit de lente. 

Laat O God 

Uw gebod 

Nu, in onze dagen 

Goede vruchten dragen: 

 

Onze lippen, oren 

ook, 

Zijn vaak toegesloten, 

Maar waar U komt wordt een weg 

Voor elk mens ontsloten. 

Leer ons gaan 

In Uw Naam. 

Omwegen, zo diep, maar 

In Uw kracht begaanbaar. 

 

Zie de stilte in dit uur 

Als een krans gebeden- 

Vlam van boven, eeuwig vuur, 

Fakkel van de vrede, 

Dood de haat, 

Ban het kwaad, 

Wek in ons, Uw mensen 

Liefde- zonder grenzen. 

*De kinderen komen terug, we zingen samen…. : het verhaal van Jesaja   

Gaven en gebeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk: 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 


